
Goede Vrijdag ligt achter ons, zondag is het paaszondag waarop we gedenken dat de    
Heere Jezus is opgestaan: wat een wonder voor ons mensen! 

Tijdens de opstandingsdag en de tijd tussen Pasen en Hemelvaart is de Heere Jezus aan 
verschillende mensen verschenen.  

Vooraf 

Bespreek vooraf aan wie de Heere Jezus allemaal is verschenen? Welke verschijningen 
kennen de kinderen? Noteer ze op een papier. 

Lees met elkaar Johannes 20:11-32 waarin een aantal verschijningen worden genoemd. 
Voor de jongere kinderen is het mooi om (ook) de Bijbelse geschiedenis van Jezus’ 
opstanding en Zijn verschijning te lezen in het ‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink’. 

Bespreken 

1) Waarom is de Heere Jezus opgestaan? En verschenen aan mensen? 
2) Hoeveel dagen na Zijn opstanding is de Heere Jezus nog op de aarde gebleven? 
3) Wat gebeurde er na die aantal dagen? 

Doen 

- Knip de onderstaande plaatjes uit en leg deze neer zodat ze in de goede volgorde 
liggen van de verschijningen.  

- Kleur de plaatjes in.  
- Hang de plaatjes aan een touw, op volgorde, zodat er een ‘kijkhoekje’ ontstaat of 

maak er een poster van, zoals op onderstaand voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen 

Mooie psalm om samen te zingen: 146 vers 1 

Er zijn ook veel liederen rondom Pasen, die gezongen kunnen worden. Onderstaand lied 
gaat vooral ook over zijn verschijning aan verschillende mensen: 

De Heer is waarlijk opgestaan,                                  
halleluja! 
 
Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

 
 
 
Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
  

Hij, die grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

 

En hoe groot was hun verdriet, 
want zij vonden Jezus niet. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

 

Maar een engel sprak hen aan: 
Die gij zoekt is opgestaan. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

  

   

   

   
Materiaal voor de opdracht 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Maria Magdalena 
2 = Vrouwen 
3 = Petrus 
4 = Emmausgangers 
5 = Tien discipelen in huis 
6 = Thomas 
7 = Aan de zee van Tiberias 
8 = Op een berg in Galilea 
9 = Jakobus 
10 = Voor Jezus’ hemelvaart 

 


